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Geachte geïnteresseerden,   

 

Op dit ogenblik heeft u de nieuwe nascholingsbrochure van de Faculteit Theologie en Religieweten-

schappen van de KU Leuven (2023-2024) in handen.  

 

Deze jaarlijkse Didache brochure van ons navormingscentrum krijgt er vanaf dit jaar een plusje bij  

en draagt nu de titel ‘Didache+’. De Faculteit koos er namelijk voor om de presentatie van haar  

nascholingsaanbod te verrijken met inhoudelijke achtergronden en daarmee tegelijk deze brochure  

te versmelten met het Alumni jaarboek Areopaag. 

 

Voortaan maakt u langs deze weg dus niet alleen kennis met de belangrijkste initiatieven in het  

nieuwe schooljaar (2023-2024) maar leest u over dezelfde thematiek tevens interviews met  

betrokken afgestudeerden van de Faculteit: smaakmakers om verder interesse te wekken in de  

thematieken die dit jaar in onze navorming aan de orde zijn, discussiepunten om u op een studiedag 

voor te bereiden, of inzichten die u ook na de studiedag kan raadplegen en inzetten in allerhande  

professionele contexten. 

 

Wie de brochure - in nieuwe layout - doorbladert, zal zien dat we opnieuw een mooi en gevarieerd 

aanbod aan lezingen, studiedagen en congressen hebben voorbereid met sprekers uit binnen- en  

buitenland, van binnen en buiten de Faculteit en aan democratische prijzen. Er zijn bijdragen uit alle 

disciplines van de theologie en de religiestudies, in het Nederlands en soms in het Engels. Het geheel 

geeft een beeld van actuele en nieuwe thema's en ontwikkelingen in kerk en samenleving en van 

nieuwe trends in onderzoek. Dit alles getuigt van het belang dat de Faculteit hecht aan levenslang  

leren voor iedereen die op zoek is naar verdieping en zingeving.  

 

We hopen dat de programma’s en de interviews u verder nieuwsgierig maken en u doen besluiten  

om aan één of meerdere initiatieven in Leuven deel te nemen. We kijken er naar uit om u (opnieuw) 

te verwelkomen, individueel of samen met collega's.  

 

We hopen dat u zo mag genieten van de gastvrijheid van de stad Leuven, haar universiteit en haar 

bruisende Faculteit Theologie en Religiewetenschappen. 

 

Prof. dr. Bénédicte Lemmelijn, decaan 

Prof. dr. Didier Pollefeyt, PR en communicatie 







 

Programma 
 

16u00 Welkom en inleiding door prof. dr. Stephan van Erp 
16u10 Lezing door prof. dr. Eleonore Stump 
16u45 Lezing door prof. dr. Kathleen McManus 
17u25 Vragen en discussie 
17u45 Einde 
 

De lezingen zullen in het Engels zijn. 

 
 
 
De Edward Schillebeeckx-lezing is een jaarlijkse lezingenreeks, georganiseerd door de Faculteit  
Theologie, KU Leuven onder leiding van prof. dr. Stephan van Erp. 

 
DATUM: Donderdag 5 oktober 2023 
 van 16u00 tot 17u45 
 
LOCATIE: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen 
 Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven 
 
CONTACT: schillebeeckx@kuleuven.be 
 
INFORMATIE: https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/onderzoekseenheden/ 
 oe_systematisch/8e-edward-schillebeeckx-lezing-5-oktober-2023 
 
INSCHRIJVEN: Inschrijving is vereist via schillebeeckx@kuleuven.be 
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Edward Schillebeeckx-lezing 

Lijden, kwetsbaarheid en groei 
door Eleonore Stump en Kathleen McManus 
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Lijden, kwetsbaarheid en groei 

De macht van God in het aangezicht van menselijk lijden 
 

Hoewel we mensen die lijden soms prijzen als ze ondanks hun lijden stand houden, veronderstellen we toch dat zij 

eerder tot de verliezers van het leven behoren dan tot de winnaars. Zelfs als we iemand die zijn lijden doorstaat als 

heldhaftig beschouwen, denken we toch dat al het goede in diens leven gebeurt ondanks het lijden. We zijn geneigd 

om elke positieve waardering van lijden met wantrouwen te bejegenen. Alles wat de lichamelijke of geestelijke bloei 

ondermijnt, vinden we betreurenswaardig. 
 

Vanaf de vroege kerk heeft de christelijke traditie een soortgelijk standpunt ingenomen ten aanzien van het lijden, 

terwijl de figuur van Christus juist door het lijden de mensen heeft gered. Het is evident een goede zaak het lijden af 

te wijzen als iets wat intrinsiek slecht is. Niettemin is de christelijke houding tegenover het lijden als een geschenk, 

iets dat het onderzoeken waard is. 
 

Hoe begrijpen christenen, wanneer zij geconfronteerd worden met het lijden, Gods heerschappij in de schepping en 

de kruisiging? Wat betekent het voor de kerk om deze heerschappij van God te belichamen in haar eigen structuren, 

leerstellingen, symbolen en rituelen? 

Eleonore Stump 
is de Robert J. Henle Professor 
of Philosophy aan de  
Universiteit van Saint Louis. 

Kathleen McManus 
is zuster dominicanes van  
de congregatie van Blauvelt,  
New York, en was professor in de 
systematische theologie aan de 
Universiteit van Portland. 



De 8ste Edward Schillebeeckx-lezing wordt gehou-
den door Eleonore Stump en Kathleen McManus.  
Ik begrijp dat je Stump's werk goed kent. Wat kan 
je ons over haar vertellen? 
Eleonore Stump is een Amerikaanse filosofe die de 
Robert J. Henle leerstoel bekleedt aan de Universi-
teit van Saint Louis. Ze is gespecialiseerd in middel-
eeuwse filosofie en godsdienstfilosofie. In tegenstel-
ling tot Kathleen McManus, die een gevestigde the-
oloog is, behandelt Stump theologische concepten 
via filosofische methoden. Bijvoorbeeld, met betrek-
king tot het lijden in haar meest recente boek (The 
Image of God), verklaart Stump expliciet dat ze niets 
te maken wil hebben met theologieën van lijden. 
Een concreter voorbeeld is haar gebruik van verha-
len. In Wandering in Darkness rechtvaardigt ze het 
gebruik van verhalen als methodologie in plaats van 
traumatische en grafische voorbeelden van mense-
lijk lijden. Stump stelt dus voor om analytische filo-
sofische reflecties te combineren met verhalen: de-
ze keuze om verhalen te gebruiken kan een deel van 
de gebruikelijke rigide filosofische methodologie, 
die waarde hecht aan ordelijkheid, compromitteren 
om meer vruchten uit het project te halen. 
 
Hoewel dit Stump's visie is, heb ik persoonlijk haar 
methoden in mijn masterproef in twijfel getrokken 
door te betogen dat ze eigenlijk veel dichter bij de 
theologie staat dan ze wilt toegeven. Dit is belang-
rijk omdat, terwijl Stump zich bezighoudt met veel 
theologische concepten en doctrines, haar werk 
veel impactvoller zou kunnen zijn dan waar het  
momenteel staat. Het is zeer diepgaand, maar  

Interview door  
dr. Nikolaas Cassidy-Deketelaere 

Marjolaine Legros-Hoffner 

 
ze houdt het oppervlakkig door nooit toe te geven 
dat ze de zaak behandelt in haar kern, maar slechts 
als een ‘mogelijke wereld’ waarin bepaalde veron-
derstellingen (of doctrines) als waar worden be-
schouwd. Dit creëert een afstand tussen Stump en 
de theologie waarop zij invloed zou kunnen hebben. 
Kortom, Stump en het woord ‘theologie’ hebben 
een lange en moeilijke relatie. 
 
Het onderwerp van de lezing van dit jaar is 'Lijden, 
Kwetsbaarheid en Bloei.' Wat betekent dit volgens 
jou in het werk van Schillebeeckx en Stump? 
Ik ben geen expert wat Schillebeeckx betreft, maar 
het onderwerp roept de spanning op tussen het  
gelijktijdig bestaan van lijden en God in de wereld. 
Deze spanning lijkt het hart van het werk van zowel 
Schillebeeckx als Stump te raken. Voor Schillebeeckx 
komt het naar voren in zijn poging om de geschiede-
nis van het lijden en de geschiedenis van de verlos-
sing met elkaar te verzoenen door middel van het 
dilemma van ‘betekenis’. Schillebeeckx stelt het  
dilemma en de spanning tussen ‘universele beteke-
nis’ en de ‘bijzondere ervaring van betekenis’ voor-
op. Terwijl hij verkondigt dat beide onoplosbaar zijn, 
wordt de vraag wie er wint. Een van de twee moet 
‘winnen’ om het lijden en het kwaad te ‘over- 
winnen’. Hij concludeert dat de totale betekenis de 
beloofde eschatologische betekenis is. De ultieme 
betekenis van de hele geschiedenis is Jezus Christus, 
wat uiteindelijk een geloofsbelijdenis wordt en wat 
de kern van Schillebeeckx’s theologische reactie op 
die spanning blijft. 
 
Wat Stump betreft, gaat het merendeel van haar 
werk de laatste tien jaar over lijden. Ze begon met 
het herwerken van Thomas’ theodicée. Daarna be-
naderde ze het probleem vanuit het perspectief van 
christelijke theologie (waar mijn onderzoek vooral 
over ging). Tenslotte probeert ze in haar meest  



 
recent gepubliceerde werken eventuele overgeble-
ven kwesties rond lijden en God op te lossen. Voor 
Stump is dit laatste probleem het probleem van 
rouw. Stump vraagt zich af of mensen moeten rou-
wen om het feit van de zondeval. Daarom, om het 
nogal grof te stellen, zoekt Stump naar wat het lij-
den ‘de moeite waard’ maakt. Haar oplossing is wat 
zij het eschatologisch ware zelf noemt. Dit ware zelf 
maakt deel uit van de mens die is geschapen naar 
het beeld van God en het lijden dat we ervaren, kan 
dit beeld versterken, wat ons uiteindelijk dichter bij 
God brengt. Dus, omdat de conclusie is dat lijden 
uiteindelijk een groot goed voortbrengt, wordt God 
niet beschuldigd van het lijden in de wereld. 
 
Deze sterk vereenvoudigde versie van zowel de om-
gang van Schillebeeckx als Stump met de spanning 
tussen lijden en God is wat het seminarie zal onder-
zoeken. Met andere woorden, de relatie en span-
ning tussen lijden en God hebben een grote beteke-
nis in zowel het werk van Stump als Schillebeeckx. 
 
Je hebt onlangs je masterdiploma behaald aan on-
ze faculteit. Wat staat er nu voor jou en je werk 
over Stump op het programma? 
Mijn volgende stap in mijn theologische carrière is 
het behalen van een doctoraat, hopelijk in een geza-
menlijk programma tussen de KU Leuven en ACU. 
Het onderzoek van mijn masterproef over het werk 
van Karen Kilby en Eleonore Stump heeft veel meer 
theologische vraagstukken rond lijden opgeworpen 
die ik de komende jaren hoop aan te pakken. 
Stump’s werk heeft me ervan overtuigd dat vragen 
over menselijk lijden binnen de systematische theo-
logie eschatologisch moeten worden aangepakt. 
Mijn plan is om de grondslagen die ik tijdens mijn 
master heb gelegd met Stump’s werk te gebruiken 
en daarop verder te bouwen! 

 
 
 

Marjolaine Legros-Hoffner is een recente alumna  
van de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen (KU 
Leuven). Ze spreekt met ons over de aankomende  
Edward Schillebeeckx-Lezing. 
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Het congres wordt in het Engels gehouden:  
https://theo.kuleuven.be/en/lest/lest-xiv/conference-program 
 

Welcome and introduction: 
Bénédicte Lemmelijn, Dean of the Faculty of Theology and Religious Studies  
Peter De Mey on behalf of the Research Unit of Systematic Theology and the Study of Religions  
Dries Bosschaert, Coordinator of the Centre for the Study of the Second Vatican Council, 
and Connecting the conference program to the international research project Vatican II Legacy and  
Mandate by its co-coordinator Margit Eckholt  
 

Keynote Speakers: 
Ormond Rush - Australian Catholic University 
Urszula Pękala - Saarland University 
Maria Cimperman - Catholic Theological Union 
Paul Pulikkan - Marymatha Major Seminary / University of Calicut 
Jaisy Joseph - Villanouva University 
Alana Harris - King's College London 
Todd A. Salzman - Creighton University 
Rodrigo Coppe Caldeira - Pontifical Catholic University of Minas Gerais 
Christian Bauer - University of Münster 
Sandra Arenas - Pontifical University of Chile 
Jean-Paul Niyigena - Catholic University of Rwanda / Université Catholique de Louvain 

 
 
 
Het LEST-congres wordt georganiseerd door de Onderzoekseenheid Systematische Theologie en  

Religiewetenschap, Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven  

onder de coördinatie van prof. dr. Peter De Mey en prof. dr. Dries Bosschaert.  
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DATUM: Woensdag 8 november 2023, 19u00-20u30 & receptie 
 Donderdag 9 november 2023, 9u00-17u30 & concert om 20u 
 Vrijdag 10 november 2023, 9u00-17u30 & vrije avond 
 Zaterdag 11 November 2023, 10u00-13u00 & diner 
 

LOCATIE: Faculteit Theologie en Religiewetenschappen 
 Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven 
 

CONTACT: lest@kuleuven.be 
 

INFO: https://theo.kuleuven.be/en/lest/lest-xiv  
 

INSCHRIJVEN: https://theo.kuleuven.be/en/lest/lest-xiv/lest-xiv-registration 

https://theo.kuleuven.be/en/lest/lest-xiv/conference-program


 

 

LEST XIV (Leuven Encounters in Systematic Theology) 

60 years Vatican II:  
The End of the Western Church? 

 

 

08/11- 
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Hoewel het Tweede Vaticaans Concilie in West-

Europa werd gehouden en uiteindelijk misschien nog 

steeds een eurocentrisch perspectief vertegen-

woordigt, was het niettemin het eerste concilie met 

een wereldwijde aanwezigheid en reikwijdte.  

 

Onder invloed van de algemene maatschappelijke  

ontwikkelingen van de jaren zestig speelden  

dekolonisatie en inculturatie een grote rol op de  

achtergrond van de conciliaire debatten, die nog 

zouden toenemen in de latere receptie van de  

resultaten ervan in lokale contexten wereldwijd.  

 

Terwijl het concilie grote kerkelijke en sociale 

effecten had in Latijns-Amerika met invloed op de 

bevrijdingstheologie, in Afrika met de strijd voor  

sociale rechtvaardigheid tegen armoede, en in  

Azië met een focus op interreligieuze en  

oecumenische dialoog, werd het conciliaire 

onderzoek sterk beïnvloed door stemmen uit het 

Noorden.  

 

De viering van de vijftigste verjaardag van het  

Concilie was het begin van een meer internationale 

benadering van conciliair onderzoek.  

 

Nu, tien jaar later, ter gelegenheid van de zestigste verjaardag van het Concilie, willen we een eerste balans  

opmaken van dit 'mondiale' perspectief vanuit een historisch en systematisch-theologisch perspectief.  
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U heeft uw studies aan onze faculteit afgerond in 
1994. Hoe heeft uw werk zich sindsdien verder  
ontwikkeld?  
Ik heb mijn doctoraat behaald aan de KU Leuven in 
1994 onder leiding van Joseph Selling. Mijn proef-
schrift had als titel Deontology and Teleology: An 
Historical Investigation of the Roman Catholic  
Normative Debate, met een focus op de methoden 
en fundamenten van theologische ethiek. Dat gaf 
mij een goede basis om verder onderzoek te doen 
naar fundamentele ethiek en uit te breiden naar 
toegepaste ethiek, seksuele, biomedische en sociale 
ethiek, alsook ecclesiologie en ethiek. Hoewel mijn 
wetenschappelijk werk vaak in strijd is met het leer-
gezag, met name op het gebied van seksuele en bio-
medische ethiek, neem ik ter harte wat paus  
Franciscus heeft gezegd: "De roeping van de theo-
loog is altijd om verder te durven gaan, omdat hij of 
zij theologische inzichten explicieter probeert te 
maken." Onvermijdelijk kan deze roeping spanning 
veroorzaken met het leergezag, en ik heb zeker deze 
spanning ervaren in mijn academische carrière. 
 
Het onderwerp van deze editie van LEST van dit 
jaar is '60 Years Vatican II: The End of the Western 
Church'. Wat is volgens u de betekenis van dit  
onderwerp?  
Het onderwerp voor LEST XIV is om verschillende 
redenen uiterst belangrijk. Ten eerste weerspiegelt 
het de decentralisatie van een eurocentrische focus, 
vooral tijdens het pausschap van paus Franciscus, 
die meer aandacht heeft gevestigd op kwesties zoals  

Interview door  
dr. Nikolaas Cassidy-Deketelaere 

Todd Salzman 

 
klimaatverandering en armoede die de wereld beïn-
vloeden, maar die het meest direct invloed hebben 
op mensen in ontwikkelingslanden. Ten tweede be-
weegt zijn Synode over Synodaliteit de Kerk dichter 
naar een gemeenschapsecclesiologie zoals voorzien 
door het Tweede Vaticaans Concilie, maar die wordt 
tegengewerkt door velen in de Kerk. Een groot deel 
van deze weerstand komt van gelovigen die het  
status quo willen behouden, dat geworteld is in een 
eurocentrische visie op de Kerk. Ten derde zal deze 
LEST de deur openen voor verdere verkenning van 
een synodale Kerk die dialoog bevordert en, zoals 
de Internationale Theologische Commissie opmerkt, 
het belang erkent van deugdzaamheid, onderschei-
ding en het gezag van het geweten voor de theolo-
gische ethicus en de individuele persoon bij het  
nemen van geïnformeerde beslissingen. 
 
Uw keynote lezing heeft als titel 'Vatican II,  
Conscience, and Tensions with Individual Moral 
Freedom'. Kan u reeds samenvatten waarover  
die zal gaan? 
Voorafgaand aan de Synode over het Gezin in 2015 
gaf bisschop Bonny van Antwerpen aan dat hij ver-
wachtte dat de komende Synode "het geweten zijn 
rechtmatige plaats in het onderricht van de Kerk zou 
herstellen, in lijn met Gaudium et spes." Velen, 
waaronder paus Franciscus, kardinalen, bisschoppen 
en leken, zouden het eens zijn met en steun geven 
aan Bonny's verwachting. Het struikelblok is natuur-
lijk wat die "rechtmatige plaats" van het geweten is 
in lijn met Gaudium et spes en, voegen we toe,  
Dignitatis humanae? Er zijn tegenstrijdige interpre-
taties van deze plaats, die diepe polarisatie in de 
Kerk weerspiegelen, afhankelijk van hoe men deze 
documenten interpreteert en de onderlinge relatie 
tussen geweten, individuele morele vrijheid en offi-
ciële katholieke leer voorstelt. Is de rechtmatige 



 
plaats van authentieke vrijheid de conformiteit van 
het geweten aan het leergezag of het onder- 
scheidingsvermogen van het geweten in het licht 
van verschillende bronnen van ethische kennis,  
inclusief het leergezag, en de specifieke context en 
omstandigheden van de geleefde realiteit van een 
persoon? 
 
Om deze vraag te beantwoorden, onderzoekt mijn 
lezing de autoriteit en onaantastbaarheid van het 
geweten en de morele vrijheid van het individu in 
Gaudium et Spes en Dignitatis Humanae. Vervolgens 
worden drie spanningen in deze teksten belicht, 
twee modellen over de aard van het geweten die 
voortkomen uit deze spanningen, en wordt betoogd 
dat sinds het Tweede Vaticaans Concilie, tijdens de 
pontificaten van pausen Johannes Paulus II en  
Benedictus XVI, de aanspraken van de traditie op de 
autoriteit en onaantastbaarheid van een goed  
gevormd geweten dat individuele morele vrijheid 
respecteert en bevordert, grotendeels zijn vergeten, 
onderdrukt en soms zelfs geschonden. Het stelt ook 
stappen voor, die paus Franciscus heeft geïnitieerd, 
om de autoriteit van het geweten te herwinnen en 
het terug te brengen naar zijn juiste plaats in de  
katholieke traditie. 
 
Zijn er nog andere lezingen waar u in het bijzonder 
naar uitkijkt?  
Om eerlijk te zijn, kijk ik uit naar alle lezingen, om-
dat ze vanuit verschillende internationale perspec-
tieven komen en verschillende aspecten van het 
thema van de conferentie weerspiegelen. Aangezien 
ik zeer geïnteresseerd ben in de synodaliteit van 
paus Franciscus, die oproept tot radicale kerkelijke 
en structurele veranderingen in de Kerk en sterk 
wordt tegengewerkt door veel mensen in de Kerk, 
met name door verschillende bisschoppen in de VS  

 
en elders, ben ik bijzonder geïnteresseerd in de  
lezing van Ormond Rush, ‘Synodality for a World 
Church: A New Phase in the Reception of Vatican II’. 
Er lijkt veel niet-ontvangst te zijn van synodaliteit, 
wat blijft getuigen van de niet-ontvangst van de  
kerkelijke visie van het Tweede Vaticaans Concilie 
en paus Franciscus. Ik kijk ernaar uit inzicht te krij-
gen uit de presentatie van Rush, aangezien hij één 
van de toonaangevende denkers is op dit gebied. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Todd Salzman is de Amelia en Emil Graff Professor of 
Catholic Theology aan de Creighton University.  
Hij spreekt met ons over de komende editie van Leuven 
Encounters in Systematic Theology (LEST), waar hij één 
van de keynote lezingen zal verzorgen. 
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Voor wie 
Al wie graag deze benadering leert kennen.  
Leerkrachten, begeleiders van Bijbelgroepen, pastores die met ToBiAS werken of aan de slag willen gaan. 
 
Programma 
Praktische en theoretische kennismaking met de ToBiAS-benadering 
Ervaring opdoen met de bestaande modules 
Nieuwe Bijbelteksten lezen vanuit het toekomstvisioen 

 
 
 
ToBiAS staat voor: Toekomst van Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving.  
Het project werd ontwikkeld door em. prof. dr. Reimund Bieringer, prof. dr. Didier Pollefeyt,  
dr. Martijn Steegen en mevrouw Carine Devogelaere. 
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DATUM: Dinsdag 14 november 2023  

 van 9u15 tot 16u00 
 

LOCATIE: COVE 02.10 (Romerozaal), Collegium Veteranorum 
 Sint-Michielsstraat 4, 3000 Leuven 
 

CONTACT: carine.devogelaere@kuleuven.be 
 +32 484 15 54 55 
 

INFO: www.tobiasonline.be 
 

INSCHRIJVEN:  Via de online inschrijvingstool. De prijs bedraagt 25 euro  
 (20 euro voor leden van het Theologisch Forum en van de VBS, 
 gratis voor studenten en personeel KU Leuven) en  
 omvat deelname, koffiepauzes en deelnemersmap. 



 

 

ToBiAS studiedag 

Zin in Bijbel.  
Bijbelteksten maken toekomst 
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Werken met Bijbelverhalen is een uitdaging vandaag. Kunnen deze oude teksten zin en richting geven van-

daag? Om hiervoor een nieuwe dynamiek te ontwikkelen, vertrekt de ToBiAS-benadering vanuit het toekomst-

perspectief dat vervat zit in de Bijbel.  

 

Om het toekomstvisioen in een Bijbeltekst op het spoor te komen, gaan de lezers in dialoog met de tekst en 

met elkaar. Zo ontstaat een multidimensionaal beeld dat letterlijk toekomst opent voor velen die het vandaag 

moeilijk hebben en niet tot hun recht komen. De nieuwe en alternatieve wereld die zichtbaar wordt, vormt 

bovendien een uitnodiging om aan de realisatie van dit visioen mee te werken. 

 

Deze benadering kan gebruikt worden door jong en oud, in onderwijs en pastoraal. Ze is bedoeld als 

groepsgebeuren maar ook de individuele Bijbellezer ontdekt hierdoor nieuwe betekenissen.  

 

©
 J

o
ri

s 
Sn

ae
t 



U werkt al een tijd met ToBiAS (Toekomst van  
Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving). Wat 
houdt het juist in?  
ToBiAS voorziet een kader waarbinnen de Bijbel-
tekst benaderd wordt vanuit het perspectief van de 
‘normativiteit van de toekomst’. Eerst graven we in 
het verleden om de Bijbelperikoop zelf beter te  
begrijpen, waarvoor de tekst als een ‘venster’ op de 
geschiedenis dient. Daarna bekijken we hoe de tekst 
ons een ‘spiegel’ op onszelf en de omringende  
huidige wereld voorhoudt. Tenslotte tasten we naar 
een toekomstperspectief: wat vertelt het Bijbel- 
verhaal ons over een mogelijke toekomst waartoe 
we opgeroepen worden om deze hier en nu al te 
beginnen realiseren? We benaderen de tekst vanuit 
de overtuiging dat deze zelf een alternatieve wereld 
ontvouwt die nog te realiseren is. De tekst biedt een 
toekomstperspectief van een nieuwe wereld zoals 
God die heeft bedoeld en krijgt op die manier meer 
waarde voor lezers vandaag. De teksten fungerend 
zodoende als ‘iconen’. 
 
Wat maakt de ToBiAS-benadering bijzonder?  
De meeste methodes voor het bestuderen van  
Bijbelperikopen blijven steken in het verleden of  
het heden (venster en spiegel). Dit is een prima  
methode om mee te starten, maar de ToBiAS-
benadering gaat verder en daagt je echt uit om hier 
en nu een betere wereld te realiseren. Het geeft ook 
meer kritische mogelijkheden. De meeste christe-
nen geloven immers niet dat de Bijbel het recht-
streekse woord van God is, maar dat het teksten zijn 
van gelovigen die geïnspireerd zijn door God.  

Interview door  
dr. Nikolaas Cassidy-Deketelaere 

Sara Van Gucht 

 
De menselijke beperktheid maakt daar dus ook deel 
van uit. In de ToBiAS-benadering wordt dit meer 
mee in rekening gebracht, doordat je opgeroepen 
wordt om te filteren: welke elementen in deze  
Bijbelperikoop leiden niet tot een betere wereld? 
 
Hoe past u dit praktisch toe?  
Ik werk steeds met de drie stappen. In het begin van 
het schooljaar neem ik eerst ruim de tijd om leer-
lingen te laten kennismaken met deze werkwijze. 
Mijn leerlingen zijn geen geschiedkundigen, dus 
voor het werken met het ‘venster op het verleden’ 
geef ik hen het nodige startmateriaal. Zodoende 
kunnen zij zelf tot bepaalde conclusies komen wat 
het verleden betreft, bijvoorbeeld de betekenis van 
‘een denarie’ of wie ‘schriftgeleerden en farizeeën’ 
zijn.  Pas daarna houden we onszelf aan de hand van 
de verschillende personages een ‘spiegel’ voor in 
het heden: Wanneer gedragen wij ons wel eens 
als…? Wat herken ik in mijn eigen leven?  
De moeilijkste stap is de derde. Mijn leerlingen  
weten niet wat een ‘icoon’ is, maar door te verwij-
zen naar de icoontjes op hun smartphone en de 
‘aantrekkingskracht’ die sommigen ervan kunnen 
uitoefenen herkennen ze het wel. Zo leg ik een brug 
naar iconen die gelovigen ‘meevoeren’ naar Gods 
wereld. Ook ‘Imagine’ van John Lennon helpt mij 
steeds bij het zoeken naar het ‘toekomstvisioen’. 
Daar droomt Lennon van een betere wereld voor 
alles en allen, maar hij droomt er dingen in en din-
gen uit. Ik laat de leerlingen nadenken over waarom 
Lennon bepaalde zaken wegdroomt en hoe die een 
betere wereld in de weg staan. Dit kan ik dan  
gemakkelijk overbrengen naar Bijbelteksten: Welke 
handelingen dragen al dan niet bij tot die wereld? 
Zo worden zij het ook snel gewoon om te werken 
volgens de ToBiAS-methode. Ik moet meestal  
gewoon mijn drie prenten tonen en ze weten al hoe 
ze de Bijbeltekst moeten ontleden.  



 
Op 14 november 2023 organiseert ToBiAS een  
kennismakings- en vormingsdag voor begeleiders. 
Wat houdt die dag in?  
Hier worden de deelnemers ingewijd in het werken 
met de ToBiAS-methode. Er wordt eerst een  
inleiding gegeven op werken met de ‘normativiteit 
van de toekomst’. Vervolgens wordt men met  
verschillende Bijbelperikopen aan het werk gezet in 
groepjes. 
 
In de gevangenis van Merksplas werkte u rond  
Johannes 8:1-11 en dit leidde uiteindelijk tot een  
ToBiAS-module. Kan u ons daar wat meer over  
vertellen? 
In de klas werk ik jaarlijks met deze Bijbelperikoop, 
waarmee ik ook één keer in de gevangenis gewerkt 
heb. Ik vertel het verhaal eerst drie keer waarbij ik 
subtiel andere houdingen aanneem of gebaren stel, 
zodat ik afwisselend vertel vanuit het perspectief 
van ‘de farizeeën’, ‘Jezus’ en ‘de vrouw’. Zo kunnen 
de luisteraars het verhaal laten inwerken. Daarna 
werk ik met 3 verschillende liederen en enkele  
vragen die elke stap in de ontleding van het verhaal 
vertegenwoordigen: venster – spiegel – icoon.  
Op het einde gingen zowel de leerlingen als de  
gevangenen creatief aan de slag rond het Bijbel- 
verhaal. Zowel het werken in de klas als in de  
gevangenis is steeds indrukwekkend. Iedereen vindt 
persoonlijke aansluiting met het verhaal. Vooral 
‘veroordeeld worden’, ‘in de kring te kijk gezet 
worden’ en ‘overspeligheid’ sloeg aan bij de  
gevangenen. Eén van de gevangenen maakte zelfs 
een groot schilderij van een man met tralies en  
zonnestralen waarin hij het verhaal toepaste op zijn 
situatie. Het is steeds indrukwekkend om zo met 
deze Bijbelperikoop te werken.  
 

 

             
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
Sara van Gucht is leerkracht Engels, geschiedenis,  
en godsdienst aan het Sint-Jan Berchmanscollege in  
Westmalle.  
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Programma 
 
Voormiddag 

• Lezing “Pleidooi om subsidiariteit heruit te vinden” door prof. dr. Erik Borgman (Tilburg University) 

• Panelgesprek met beknopte inleiding door Lieve Herijgers (directeur Broederlijk Delen)  
en Peter Wouters (algemeen voorzitter Beweging.net) 

 
Namiddag 
Keuze uit workshops rond volgende thema’s: 

• Subsidiariteit: middenveld en politiek 

• Subsidiariteit in een tijd van zelfzorg 

• Subsidiariteit in nieuwe (burger-)bewegingen 

• Subsidiariteit in een multiculturele samenleving 

• … 

 
 
 
De studiedag is een organisatie van het Centrum voor de Studie van het Katholiek Sociaal Denken, 
HIVA, Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (en partnerorganisaties), Beweging.net & Vlaams  
Lasalliaans Perspectief. 
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DATUM: Donderdag 7 december 2023  

 van 9u00 tot 16u30 
 

LOCATIE: Aula Zegher van Hee, College De Valk 
 Tiensestraat 41, 3000 Leuven 
 

CONTACT: Wim Vandewiele: Amos@kuleuven.be 
 +32 16 19 43 86 
 

INFO: https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd/amosdag  
 

INSCHRIJVEN:  Graag inschrijven via de website van het Centrum voor  
 de Studie van het Katholiek Sociaal Denken: 
 https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd. 
 Reguliere inschrijvingsprijs bedraagt 25 euro,  
 inclusief lunch.  

https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd/amosdag
https://theo.kuleuven.be/nl/onderzoek/centra/cksd


 

 

AMOS studiedag 

Subsidiariteit heruitvinden?  
De participatieve maatschappij onder druk 

 

 

07/12 

 

Het Centrum voor de Studie van het 

Katholieke Sociale denken slaat terug de 

handen in elkaar met maatschappelijke 

partners voor een tweede editie van het 

vormingsinitiatief: AMOS.  

 

Dit Bijbels geïnspireerde letterwoord staat 

voor ‘Actief in de Marge: Ontmoeting en 

Sociaal-ethische reflectie’.  

 

Vanuit een gedeelde betrokkenheid op 

samen-levingsvraagstukken wil dit initi-

atief ruimte scheppen voor kritische ana-

lyse en reflectie, ontmoeting en inspiratie.  

Centraal staat de verheldering, verdieping 

en actualisering van een kernbegrip uit de 

rijke, maar vaak onbekende inspiratie van het katholieke sociale denken. 

 

De tweede AMOS-dag neemt het begrip ‘subsidiariteit' onder de loep. Bondig samengevat vereist dit beginsel  

dat initiatief en verantwoordelijkheid op het juiste niveau genomen dient te worden. Dat betekent dat de overheid 

aanvaardt dat sociale verbanden zoals verenigingen, vakbonden, kerken, scholen, gezinnen,… een actieve rol te  

spelen hebben en daartoe gestimuleerd en ondersteund worden. Individualisering en politisering van het samen-

leven zetten momenteel ons fijnmazig sociaal weefsel onder druk. 

 

Vraagt het subsidiariteitsbeginsel niet om een praktische en theoretische heruitvinding? Is subsidiariteit niet ruimer 

dan het juridisch begrip? Hoe kan het uitdrukking zijn van een visie op de menselijke waardigheid? Stimuleert of 

fnuikt het vandaag mogelijkheden van mensen en organisaties? Wie bepaalt de mogelijkheden en de middelen die 

nodig zijn? 
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Wat is ORBIT vzw en wat voor werk doen jullie?  
ORBIT is bondgenoot van mensen, organisaties en 
overheden om de superdiverse migratiesamenleving 
samen uit te bouwen tot een democratische en 
rechtvaardige samenleving. We zetten ons in voor 
de grondrechten van mensen die door migratie of 
vlucht in België terechtkomen, zodat ze een mens-
waardig leven kunnen leven in solidariteit met  
iedereen op het grondgebied. We zorgen voor meer 
verbinding tussen burgers. Wie hier al was en wie 
hier aankomt heeft daartoe een gezamenlijke  
verantwoordelijkheid.  
 
We zetten in op vijf strategische doelen om onze 
missie te realiseren. Onze medewerkers (1) investe-
ren in het versterken van het vertrouwen en inzicht 
in de nieuwe samenleving; (2) ondersteunen bur-
gers om effectief om te gaan met racisme en wer-
ken structureel aan een racismevrije samenleving; 
(3) bevorderen ontmoeting en samenwerking tussen 
verschillende religies en levensbeschouwingen; (4) 
zoeken met burgers naar woningen voor mensen 
die in België (tijdelijk) beschermd worden, en ont-
wikkelen opvang en oriëntatie voor mensen zonder 
wettig verblijf. (5) Het is voor ons cruciaal dat men-
sen met een migratieachtergrond effectief deel  
uitmaken van elke werkvloer en volwaardig kunnen 
participeren in besturen en vrijwilligersgroepen. 
 
Hoe begrijpt ORBIT de “ontmoeting in verscheiden-
heid” die het wil bevorderen?  
Ontmoeting en kennismaking zijn waardevol, maar 
het kan best ook leiden tot onderlinge verbinding en 

Interview door  
dr. Nikolaas Cassidy-Deketelaere 

Didier Vanderslycke 

 
gedeelde verantwoordelijkheid. Voor ORBIT kan  
en mag het ook verder gaan dan ontmoeting en 
nieuwsgierigheid. We opteren vanaf nu trouw en 
bewust voor meer interlevensbeschouwelijke  
en interreligieuze samenwerking om maatschappe-
lijke vraagstukken op te lossen (woningtekort,  
armoede, klimaatverhitting, verkeersveiligheid,  
racisme, enzovoort). 
 
De tweede AMOS-dag gaat over het begrip 
‘subsidiariteit’. Hoe moeten we dat begrijpen van-
uit een levensbeschouwelijke context?  
Een goed grondwettelijk kader dat de plaats alsook 
de vrijheid en erkenning van ‘de eredienst’ bepaalt, 
is noodzakelijk. De Belgische grondwet (art. 19-21) 
geeft dat kader, is ruimhartig en inspireert om een 
maatschappelijke rol te spelen. Het individu heeft – 
vanuit zijn levensbeschouwelijk toebehoren – een 
potentieel om verbindende initiatieven te nemen 
naar medeburgers van eenzelfde en een andere 
overtuiging. Dat zorgt – van onderuit – voor een 
samenleving met meer sociale cohesie en versterkt 
de open dialoog. Dat is een prettige meerwaarde en 
biedt tegelijkertijd de basis om wat onprettig, on-
rechtvaardig en niet menswaardig is van onderuit 
aan te pakken.  
 
Het ontslaat echter beleidsverantwoordelijken niet 
om goed beleid te voeren op alle beleidsniveaus.  
Door hun positieve betrokkenheid ten aanzien van 
een goede woon-, werk- en leefomgeving en mens-
waardig samenleven, zijn burgers vanuit hun religie 
of levensbeschouwing signaalgevers en actoren van 
noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. Het 
bestuur moet met deze signalen aan de slag door ze 
structureel in te bedden, een wetgevend kader en 
voldoende middelen te voorzien. Het is immers niet 
de bedoeling dat religies en levensbeschouwingen 
in de plaats gaan staan van een bestuur of hun  



 
maatschappelijke inzet reserveren voor slechts een  
deel van de bevolking. We kunnen – liefst samen –  
pionieren in het beantwoorden van ‘nieuwe noden’, 
zodat het overheidsaanbod kwaliteitsvol en bereik-
baar is voor alle burgers. Dat is het wezen van  
democratie. 
 
Welke rol speelt subsidiariteit binnen de werking 
van ORBIT? Hoe werkt dit beginsel in de praktijk?  
Voor onze initiatieven is het lokaal niveau van priori-
tair. Burgers, lokale verenigingen en burgerinitiatie-
ven zijn voor ORBIT cruciale hefbomen in verande-
ringsprocessen. Zij staan het dichtst bij de realiteit 
om maatschappelijke uitdagingen helder te formule-
ren, te analyseren, een plan van aanpak uit te teke-
nen. We zien dat als het gaat over kwesties zoals het 
tekort van opvang en huisvesting van nieuwkomers, 
het omgaan met het kwetsende racisme en de daar-
aan verbonden discriminatie, de uitzichtloosheid 
nadat een verblijfsvergunning wordt geweigerd, het 
ontbreken van (politieke) participatiekansen, … Tij-
dens de COVID-19 pandemie heeft ORBIT met lokale 
religieuze en levensbeschouwelijke verantwoordelij-
ken in Vlaamse centrumsteden meegewerkt aan 
preventie- en vaccinatie-initiatieven, ook voor men-
sen zonder wettig verblijf. 
 
Als coördinator van een christelijke middenveldor-
ganisatie, wat is volgens u de waarde van het sub-
sidiariteitsbeginsel?   
Als het subsidiariteitsbeginsel ons stimuleert om  
van onderuit aan veranderingsprocessen te werken, 
dan is het een goed uitgangspunt. Maar de oorza-
ken van mens- en planeetonwaardige praktijken, de  
aantasting van de mensenrechten en schending van  
Moeder Aarde, liggen vooral buiten lokale machts-
centra. Het is goed dat lokale besturen een rol wil-
len spelen, maar een bovenlokale aanpak is onmis-
baar voor een impactvolle solidariteitsstrategie.  

 
Voor ORBIT is het dan ook van belang gelijktijdig op 
alle niveaus in te zetten en  burgers/burgerinitia-
tieven zorgvuldig te betrekken in elke fase van een 
veranderings- of verbetertraject. 
 
Wat verwacht u van de AMOS-dag? 
Ik verwacht dat we erin slagen om hoogdravende 
taal te vermijden, helder te communiceren en te 
leren niet ‘in de periferie’ te blijven hangen als de 
oorzaken van het onrecht ‘in het centrum’ liggen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Didier Vanderslycke is Nationaal Secretaris van  
ORBIT vzw. Als maatschappelijk assistent en priester 
stond hij aan de wieg van verschillende middenveld- 
organisaties die actief zijn in het werkveld migratie,  
diversiteit en racisme. Hij spreekt met ons over de  
Amosdag 2023.  
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Programma: 
09u00 Ontvangst en registratie 
09u30 Welkom en inleiding door Didier Pollefeyt (KU Leuven) 
09u35 Ontwikkelingen binnen het godsdienstonderwijs in de Franstalige wereld  
 door Henri Derroitte (UC Louvain)  
10u15 Ontwikkelingen binnen het godsdienstonderwijs in de Duitstalige wereld   
 door Jan Woppowa (Universität Paderborn)  
10u55 Koffiepauze 
11u10 Ontwikkelingen binnen het godsdienstonderwijs in Vlaanderen   
 door Jeroen Hendrickx (KU Leuven) 
11u50 Vragenronde 
12u05 Middagpauze  
13u30 Inleiding vanuit de Erkende Instantie door Jürgen Mettepenningen  
13u45 De levensbeschouwelijke vakken in de Grondwet: letter en geest door Annelies Verlinden 
 (Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing) 
14u25 Muzikaal intermezzo door Wannes Cappelle 
14u35 Getuigenissen uit het veld met Sofie Grymonprez (godsdienstleerkracht)  
 en Naomi Izabela (Erevoorzitter Antwerpse Jeugdraad)  
15u05 Koffiepauze 
15u20 Godsdienstonderwijs en het pedagogisch project van de school, panelgesprek met  
 Lieven Boeve (Katholiek Onderwijs Vlaanderen) en Koen Pelleriaux (GO! Onderwijs van  
 de Vlaamse Gemeenschap), ingeleid en gemodereerd door Rik Torfs (KU Leuven)  
16u00 Muzikaal intermezzo door Wannes Cappelle 
16u10 Memorandum 2024 van de Vlaamse bisschoppen door Mgr. Johan Bonny 
16u40 Muzikaal intermezzo door Wannes Cappelle 
16u55 Slotwoord door Didier Pollefeyt (KU Leuven) 

 
 
 
Deze studiedag is een organisatie van het Centrum Academische Lerarenopleiding godsdienst 
(Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven) in samenwerking met de Erkende 
Instantie rooms-katholieke godsdienst. De coördinatie van deze studiedag berust bij  
prof. dr. Didier Pollefeyt. 
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DATUM: Dinsdag 16 januari 2024 
 van 09u00 tot 17u00 
 

LOCATIE: Promotiezaal, Universiteitshal 
 Naamsestraat 22, 3000 Leuven 
 

CONTACT: didier.pollefeyt@kuleuven.be; +32 16 32 37 94 
 

INFO: https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2024/ 
 

INSCHRIJVEN:  Inschrijven via bovenvermelde webpagina.  
 50 euro. Gratis voor studenten en personeel KU Leuven. 

https://www.kuleuven.be/thomas/page/didache-onderwijs-2024/


 

 

Studiedag Didachè Onderwijs 

Kiezen voor de toekomst van het 
godsdienstonderwijs 

 

 

16/01 

 

De plaats van levensbeschouwing, religie en godsdienst op school staat vandaag sterk ter discussie, niet enkel in 

Vlaanderen maar in heel Europa. Maatschappelijke en culturele verschuivingen, met tendensen van detraditionalise-

ring en secularisering, dringen religie, geloof en Kerk verder weg, zowel op maatschappelijk als individueel vlak.  

Ook de voortschrijdende pluralisering zorgt voor een veelheid aan levensbeschouwelijke opties en identiteiten.  

Het levensbeschouwelijk onderwijs staat in deze context ter discussie, ook in Vlaanderen. 
 

De levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen 

hebben – elk op hun eigen manier – geprobeerd 

om antwoorden te formuleren op deze uitdagin-

gen. De leerplannen rooms-katholieke gods-

dienst leggen de nadruk op een hermeneutisch-

communicatief en interreligieus leerproces, met 

de christelijke traditie, de pluraliteit van de  

samenleving en de persoon van iedere leerling 

als centrale perspectieven. Daarnaast engageren 

alle levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen 

zich voor de uitbouw en implementatie van  

interlevens-beschouwelijke competenties: vaar-

digheden die jongeren nodig hebben om vanuit 

hun eigen levensbeschouwelijke identiteit in  

dialoog te gaan met anderen.  

 

Toch blijven de levensbeschouwelijke vakken in Vlaanderen steeds weer bevraagd en uitgedaagd, zowel politiek, 

maatschappelijk als academisch. In het verkiezingsjaar 2024 wil de Didachè studiedag verschillende actoren  

– leerkrachten, leerlingen, inspecteurs-begeleiders, onderzoekers, politici, maatschappelijk betrokkenen... –  

bij elkaar brengen om na te denken over de toekomst van het godsdienstonderwijs in Vlaanderen.  

©
 A

d
o

b
eS

to
ck

 -
 p

ri
m

ip
il 



De Didachè Onderwijs is een hoogdag voor iedereen 
die betrokken is bij het godsdienstonderwijs.  
Wat is volgens u het belang van deze studiedag? 
Om met twee woorden te spreken: vorming en 
verbinding. Er is geen enkele andere dag in het 
schooljaar dat mensen die bezig zijn met 
godsdienstonderricht op die manier samenkomen, 
zich in een thema verdiepen en daarover in gesprek 
gaan. De Didachè-studiedag is zoals u aangeeft  
werkelijk een hoogdag, met dank aan professor 
Didier Pollefeyt voor de organisatie ervan! 
 
Didachè 2024 heeft als thema ‘kiezen voor de 
toekomst van het godsdienstonderwijs’. Met welke 
uitdagingen wordt levensbeschouwelijk onderwijs, 
en het vak rooms-katholieke godsdienst in het  
bijzonder, geconfronteerd? 
Er zijn twee zichtbare en twee onderhuidse punten. 
De zichtbare uitdagingen betreffen de ruimte voor 
levensbeschouwelijk onderricht en het leraren- 
tekort. Beide houden verband met de organisatie 
van het vak, respectievelijk op het vlak van de toe-
lating (mag het nog?) en op dat van de haalbaarheid 
(kan het nog?). Overbodig te zeggen dat het  
lerarentekort impact heeft op de ruimte die het  
levensbeschouwelijk onderwijs krijgt. ‘Waarom zou 
een vak ingericht moeten worden als er niet vol-
doende leraren zijn?’, klinkt de vraag dan. Dat geldt 
ook omgekeerd. Het feit dat in politieke partijen 
weinig animo bestaat voor levensbeschouwelijk 
onderricht verhoogt immers de drempel voor de-
genen die denken aan een toekomst in het levens-
beschouwelijk onderwijs. En dat is zeer jammer.  

Interview door  
dr. Jeroen Hendrickx 

Jürgen Mettepenningen 

 
De twee onderhuidse uitdagingen staan op een  
ander niveau. Het gaat dan over de uitdaging van de 
religieuze geletterdheid en die van de religieuze  
bewogenheid. Wat de geletterdheid betreft, wordt 
er sinds enkele jaren gewerkt aan geactualiseerde 
leerplannen rooms-katholieke godsdienst. Dat 
gebeurt op aangeven van de bisschoppen. Het was 
hun verlangen om sterker in te zetten op kennis van 
de traditie, uiteraard in verbondenheid met de 
maatschappelijke context en de identiteit van elke 
leerling. De uitdaging van de religieuze bewogen-
heid is delicaat, want raakt het hart van degene die 
het vak geeft. Naast moderator en specialist is de 
godsdienstleraar immers ook getuige. Dat is geen 
bijkomstigheid! In het vak godsdienst gaat het niet 
alleen over godsdienst, maar geven we ook les  
vanuit die godsdienst. Velen doen dat en leggen  
zichzelf mee in het vak dat ze geven. Toch noem ik 
het een uitdaging, omdat ook wij kinderen zijn van 
onze tijd, met heel wat vragen die vandaag steeds 
luider klinken: kun je nog dat geloof aanhangen, kun 
je nog achter die kerk staan, waarom is dat doopsel 
toch nodig als voorwaarde om godsdienst te mogen 
geven? De uitdaging zit in het creëren van ver- 
binding: (toekomstige) leraren ondersteunen in het 
versterken van de verbinding met spiritualiteit, kerk, 
en het belangrijkste van alles: met hun hart en 
passie. Daartoe zijn fora van vorming en verbinding 
nodig, en dan belanden we opnieuw bij de Didachè-
studiedag.  
 
2024 is ook een verkiezingsjaar. Wat staat er op 
het spel voor de levensbeschouwelijke vakken? 
Ik verwees er reeds naar: de ruimte voor het vak in 
het leerplichtonderwijs. Die ruimte is vandaag 
grondwettelijk verankerd en dus verzekerd, maar er 
wordt aan die grondwettelijke steunpilaar 
geknaagd. Tegelijkertijd is mijn geloof in de politiek 
tegendraads en dus positief. Vandaag kunnen we 



 
aantonen dat we op een eigentijdse, gedegen en  
betrokken wijze kwaliteit bieden in ons onderricht. 
Verder hebben we vanuit faculteit en kerk con-
tacten gelegd met politieke partijen, zodat ze weten 
waarmee we bezig zijn en wat ons bekommert.  
Tot slot zijn we met de vertegenwoordigers van alle 
levensbeschouwelijke vakken naar het Vlaams Parle-
ment getrokken om onze werking en bekommernis-
sen uiteen te zetten en met de parlementsleden in 
gesprek te gaan. De verkiezingen worden dus zeker 
belangrijk, onmiskenbaar, maar laat ons alles ook in 
perspectief plaatsen en vertrouwen hebben in de  
politiek die zichzelf en onze samenleving niet in de 
voet wil schieten, maar net positief aan de samen- 
leving wil bouwen. 
 
Welke toekomst wenst u het godsdienstonderwijs 
toe? 
Laat me die toekomstblik verbinden met wat ik 
reeds stelde over de uitdagingen, zodat mijn hoop 
gestoeld is op de realiteit van vandaag en morgen. 
Ik hoop een toekomst die rustiger mag zijn dan van-
daag, in de zin dat er door de politiek niet alleen 
grondwettelijke rust wordt gecreëerd over de 
ruimte voor het vak in ons onderwijs, maar ook  
positieve waardering en ondersteuning vanuit het 
belang van het vak voor de persoonsvorming van 
elke leerling. Verder hoop ik dat er meer dan vol-
doende leraren zullen zijn die het vak rooms-
katholieke godsdienst willen geven, dat zij dat 
bezield doen, vanuit een geactualiseerd leerplan, 
met passie voor hun leerlingen en voor de 
katholieke traditie, creatief, getuigend en met veel 
persoonlijk welbevinden! Maar uiteraard staat in 
een toekomstwens voor het godsdienstonderwijs in 
de eerste plaats elke leerling centraal. De grootste 
hoop kan alleen maar gelegen zijn in een 
godsdienstonderwijs dat elk van hen sterker maakt 
als persoon. 

 

Jürgen Mettepenningen (1975) is theoloog en kerk- 
historicus. Hij is auteur van verschillende boeken over 
kerk en geloof en werkte onder meer als persverant-
woordelijke van het aartsbisdom Mechelen-Brussel.  
Sinds 2013 is Jürgen Mettepenningen er bisschoppelijk 
afgevaardigde voor het onderwijs. 
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Programma 
 

09u00 Start met koffie en onthaal 
 

09u30 Inleiding door Heleen Frigne van Logia, jonge mama en gehuwd:  
  Wat leeft er op vlak van liefde en relaties in de maatschappij en media vandaag? 
 

09u45 Relatietherapeut en seksuoloog Alfons Vansteenwegen: De werkelijkheid en de uitdaging  
  van relaties: Hoe ga je om met goede en kwade dagen? Wat kan je doen om een betere  
  partner te zijn?  
 

10u30 Jan van Ballegooijen & Clara Swinnen, begeleiders koppels in de kathedraal van  
  Antwerpen: Begeleiding van verloofden op weg van de voorbereiding op het huwelijk 
 

11u30 45-jaar gehuwd koppel Erik Hendriks & Hennie Janssen: Liefde in het huwelijk 
 

12u30 Broodjeslunch 

 
 
 
De studievoormiddag ‘In goede en kwade dagen’ wordt georganiseerd door Logia vzw,  
in samenwerking met KU Leuven.  
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DATUM: Zaterdag 10 februari 2024 
 van 9u00 tot 12u30 
 
LOCATIE: Promotiezaal, Universiteitshal 
 Naamsestraat 22, 3000 Leuven 
 
CONTACT: heleen.frigne@logia.be 
 
INFORMATIE: www.logia.be  
 Facebook: Logia vzw 
 Instagram: Logia vzw 
 
INSCHRIJVEN: Gelieve in te schrijven via het online formulier: 
 https://theo.kuleuven.be/nl/studiedag-in-goede-en-kwade-dagen/ 
 15 euro voor niet-leden. 10 euro voor leden van Logia.  
 Gratis voor studenten. 

https://theo.kuleuven.be/nl/studiedag-in-goede-en-kwade-dagen/


 

 

LOGIA studiedag 

In goede en kwade dagen  
 

 

 

10/02 

 
Het aantal alleenwonenden neemt toe in ons land.  

Toch zijn er veel tekenen aan de wand dat mensen op 

zoek zijn naar een duurzame en op liefde geënte relatie.  

De vele datingsapps en tv-programma’s zoals ‘Blind 

Getrouwd’, ‘Boer zoekt vrouw’ enz. liegen er niet om.  

Het echte leven is natuurlijk niet zoals in een  

romantische komedie: ‘And they lived happily ever 

after…’ waarbij de film eindigt als twee geliefden elkaar 

gevonden hebben. Dan begint het meestal pas.  

 

Professor en relatietherapeut Alfons Vansteenwegen 

schreef het al in de jaren ’70: ‘Liefde is een werkwoord’.  

Waar krijgen we vandaag nog iets te leren over relatie- 

bekwaamheid of over het leven als koppel?  

Waar leren jonge mensen om te gaan met moeilijkheden 

binnen een relatie als ze het van thuis uit misschien niet 

hebben meegekregen?  

Wat kan de keuze voor het huwelijk betekenen voor een 

relatie?  

 

In 2016 schreef paus Franciscus ‘Amoris Laetitia’,  

een exhortatie over het huwelijks- en gezinsleven, 

waarin hij een realistisch beeld schetst van relaties  

vandaag en waar hij nieuwe impulsen geeft aan het 

huwelijks- en gezinsleven.  

Dit document is zo vernieuwend en actueel dat we het graag als uitgangspunt nemen, aangevuld met persoonlijke en 

inspirerende getuigenissen van koppels voor wie ‘Amoris Laetitia’ betekenis heeft.  
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Kunt u zichzelf even voorstellen aan de lezers van 
Didachè+? 
Ik ben 82, relatietherapeut en seksuoloog, gehuwd, 
met vier kinderen en dertien kleinkinderen. Ik was 
voorzitter van het Instituut voor Seksuologie (KU  
Leuven) en ben auteur van een tiental boeken voor 
het brede publiek over de ‘partnerrelatie’, met als 
meest bekende ‘Liefde is een werkwoord’, een long-
seller die in twaalf talen bestaat. In oktober 2023 
komt ‘Verbonden blijven. De duurzame relatie’ uit  
bij uitgeverij Pelckmans. 
 
De Logia studiedag 2024 staat in het teken van liefde 
en relaties vandaag. Op welke manier zijn liefdes- 
relaties de voorbije decennia veranderd, volgens u? 
Sinds de jaren 1950 zijn partnerrelaties heel sterk  
veranderd. Jongeren wonen nu vaker samen voor  
ze huwen of blijven samenleven zonder huwelijk.  
De zowat drie procent homo- en lesbische koppels 
hebben nu de mogelijkheid om wettelijk te huwen. 
Eén op tien koppels huwt voor de kerk. In het gezin 
zijn er minder kinderen. Er zijn veel meer samen- 
gestelde gezinnen: één op tien. Ongeveer één op vier 
paren heeft te maken met een buitenechtelijke relatie. 
Er zijn veel meer eenoudergezinnen met één of meer 
kinderen: ongeveer één op vier gezinnen. Meer singles 
op hoge leeftijd maken opnieuw een (lat)relatie.  
 
Paus Franciscus schrijft in Amoris Laetitia over 'de 
schoonheid van het huwelijk'. Wat is volgens u de 
betekenis en de waarde van het huwelijk vandaag? 
Samenleven als partners met een radicale inzet voor 
elkaar is zeker een waarde in het leven. Het bevordert 

Interview door  
dr. Jeroen Hendrickx 

Alfons Vansteenwegen 

 
de fysische en psychische gezondheid. Huwen is  
daarvan een persoonlijke en publieke versterking.  
Het bevordert het familieleven van ouders en  
kinderen. Scheiden kan soms nodig zijn, maar het  
beschadigt de kinderen altijd. Duurzaam samenleven 
kost moeite, maar het maakt inderdaad gelukkig. 
 
U heeft ooit eens gezegd dat ook ruzies bij een  
relatie horen. Wat bedoelt u daarmee? 
Samenleven gaat niet vanzelf. Conflicten horen bij 
een relatie, omdat partners – ondanks een goede 
partnerkeuze met veel gelijkenissen en gedeelde  
interesses – in detail in alles verschillen. Wie zo  
lang en zo dicht op elkaar leeft, mag wrijvingen  
verwachten. Ruzie is één vorm van omgaan met  
verschillen. Ruzie is pijnlijk, maar kan ook opluchten. 
Onderhandelen, vergeven en verzoenen zijn dan 
belangrijke vaardigheden. Veerkracht is nodig:  
samen opnieuw kunnen opstaan en samen verder 
gaan. 
 
Welke goede raad kunt u geven aan mensen die 
samen, in goede en kwade dagen, een duurzame 
relatie willen uitbouwen? 
Levenslang samenleven in verbondenheid is een 
bron van geluk voor de partners zelf, voor hun  
kinderen en kleinkinderen. Je kunt daar hard aan 
werken, maar je moet ook wat geluk hebben.  
Niet alles is maakbaar in het huwelijk. Een zorg- 
vuldige partnerkeuze is zeer belangrijk. Verliefdheid 
is geen waarborg dat het samenleven lukt.  
Er is veel inzet nodig. Steeds weer blijkt dat heldere 
communicatie en voortdurend onderhandelen nodig 
zijn. Gevoelens blijven uitwisselen versterkt de  
intieme band. Geef iets meer dan je krijgt, want  
gevende liefde doet deugd! 



 

 

Alfons Vansteenwegen (1941) psycholoog, seksuoloog  
en relatietherapeut. Hij was lange tijd voorzitter van het  
Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschap-
pen aan de KU Leuven. Alfons Vansteenwegen is bij het 
grote publiek vooral bekend door zijn boek ‘Liefde is een 
werkwoord’, dat al verschillende keren herdrukt en in 
meerdere talen vertaald werd. 

 
 

Vanaf 15 oktober 2023 bij uitgeverij Pelckmans:  
 
https://www.pelckmansuitgevers.be/verbonden-
blijven.html#gref 

©
 A

lf
o

n
s 

V
an

st
ee

n
w

eg
en

 



Programma 
 
De dag bestaat uit drie blokken.  
 
Ten eerste, drie getuigenissen. Mia De Schamphelaere spreekt over gebroken eenheid vanuit het  
perspectief van kerkelijk misbruik, en jonge katholieken en doctorandi  Jens Van Rompaey en  
Matthias Ausloos getuigen over persoonlijke ervaringen van kerkelijke insluiting en uitsluiting.  
 
Daarna volgen drie grote lezingen. Mathijs Lamberigts (KU Leuven) thematiseert eenheid in historisch  
perspectief. Mariecke van den Berg (Radboud Universiteit, Nijmegen) plaatst eenheid in een kritisch-
constructief perspectief, waarna Lieke Schrijvers (VU Amsterdam) zorgt voor een slotbeschouwing:  
eenheid bezien van buiten de eigen kerkelijke kring.  
 
Ten slotte is er een gesprek in kleine groepen over de getuigenissen en lezingen waarin de aanwezigen  
zelf aan het woord komen.  

 
 
 
Georganiseerd door de onderzoekseenheid Systematische Theologie en Religiewetenschap,  
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven. 

 

DATUM: Dinsdag 7 mei 2024  

 van 09u30 tot 16u30 
 
LOCATIE: Promotiezaal, Universiteitshal, Naamsestraat 22, 3000 Leuven 
 Marie-Theresiacollege, Sint-Michielsstraat 6, 3000 Leuven  
 
CONTACT: jens.vanrompaey@kuleuven.be 
 
INFO: https://www.kuleuven.be/thomas/page/logos-2024/ 
 
INSCHRIJVEN:  Inschrijven via https://theo.kuleuven.be/nl/logos-2024/  
 

 Voor actuele informatie over de kosten, zie de website. 
 Studenten hebben gratis toegang. 
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LOGOS studiedag 

Eenheid en onenigheid 

 

 

07/05 

  

 

Ook deze LOGOS-studiedag neemt een element uit 

het credo onder de loep: de eenheid van de kerk.  

In de “lange geloofsbelijdenis” (van Nicea-

Constantinopel) wordt eenheid gespecificeerd als  

een van de kenmerken van de kerk: we geloven in  

“de ene kerk”. De geloofsbelijdenis is bovendien zelf 

een symbool van eenheid; ze wordt immers gedeeld 

door alle denominaties en verenigt alle christenen, 

van katholiek tot orthodox en protestants.  

 

Terwijl het geloof spreekt over eenheid, ervaren  

mensen de kerk in feite juist ook als een plaats van 

conflict en onenigheid, zowel in het verleden als in 

het heden.  In reactie daarop wordt kerkelijke  

eenheid theologisch maar al te vaak kunstmatig voor-

gesteld als een opschorting van discussie, of als een 

harmonieuze consensus waarin alle verschillen  

geïntegreerd zijn.  Het is geen vruchtbare  

theologische benadering om op die manier  

conflicten en meningsverschillen ondergeschikt te 

maken aan een overheersende (en verstikkende)  

notie van eenheid. 

 
Tijdens deze LOGOS studiedag denken we na over concrete ervaringen van worstelen met eenheid en van 

“onenige eenheid”. Het doel is om complexere noties van kerkelijke eenheid te ontwikkelen die in ervaringen 

van conflict en meningsverschillen bouwstenen zien voor een nieuw verstaan van het geloof in de ene kerk.  
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https://unsplash.com/photos/TWIvsHsVHR4


Kan u iets vertellen over uzelf en over uw  
professionele loopbaan? 
Op professioneel vlak heb ik mij door mijn interesse 
voor maatschappij en politiek al vroeg geëngageerd 
bij de christendemocratische jongeren. Na mijn  
studies rechten startte ik een loopbaan op het  
kabinet van minister Leo Tindemans, vervolgens 
werd ik na staatsexamens auditeur bij het Rekenhof 
en ook commissiesecretaris in het Parlement. Van 
1995 tot 2010 was ik parlementslid voor CVP, later 
CD&V, met bijzondere interesse voor onderwijs, 
justitie en ethiek. De ervaring en de inzichten die ik 
verwierf in mijn politieke leven zet ik nu verder in 
voor maatschappelijke dienstverlening. Ik ben  
bestuurder voor het Katholiek Onderwijs in het  
Bisdom Antwerpen, ik heb een Stichting Jovel opge-
richt voor schuldkwijtschelding en ik begeleid slacht-
offers van misbruik in de Kerk. 
 
U bent geen alumnus van de Faculteit Theologie  
en Religiewetenschappen. Wat is uw relatie tot de 
kerk en het christelijke geloof? 
Ik was al van jongs af aan erg geboeid door het  
religieuze, eerder mystieke leven van de kerk en ik 
kon genieten van de stille meditatieve bezinnings-
avonden in de Jongerenkerk. Terwijl ik opgroeide en 
studeerde groeide de samenleving weg van de kerk, 
de grote secularisatie was ingezet en in zekere zin 
ging ik de tegenovergestelde weg op. Ik wilde steeds 
meer begrijpen van het christelijke geloof. Wat ook 
een belangrijk element is geweest in mijn persoon-
lijke ontwikkeling was de langzame ontdekking van 
die onuitspreekbare ramp die de Holocaust is  

Interview door  
dr. Jeroen Hendrickx 

Mia De Schamphelaere 

 
geweest voor de Europese geschiedenis. Tijdens 
mijn pubertijd wou ik te weten komen hoe zoiets 
vreselijks mogelijk is geweest. Ik begon te lezen, 
eerst het dagboek van Anne Frank, maar daarna 
verdiepte ik mij in de lectuur van vrouwen die op 
geestelijk vlak standhielden in deze hel, zoals  
Simone Weil, Etty Hillesum en Edith Stein. Via Edith 
Stein kwam ik dan terecht bij de grote mystieke  
getuigen uit de Karmel-traditie: Theresa van Avila, 
Jan van het Kruis, de kleine Theresia van Lisieux, en 
dan verder: Catharina van Sienna, Augustinus,  
Franciscus, Dag Hammarskjöld, Thomas Merton. 
Maar nog meer dan de kennisvergaring door lectuur 
en studie, was het de intense stilte-ervaring in de 
abdij van Westmalle die me naar de kern van het 
christendom voerde, de Eucharistie. Sindsdien zijn 
het meditatieve gebed en de sacramenten een 
kracht in mijn leven. Ik haal er energie en levens-
vreugde uit. 
 
De Logos studiedag 2024 gaat over eenheid en  
onenigheid in de kerk. Wat zijn volgens u de  
grootste uitdagingen voor de de Kerk vandaag? 
‘Gaudete et Exsultate’, de eerste woorden van de 
gelijknamige apostolische exhortatie van paus  
Franciscus. We moeten niet treuren om wat er was, 
niet achteromkijken, maar blij zijn met de geloofs-
schat die we mogen vinden in ons leven en die  
levensvreugde ook uitstralen. Zoveel mensen lijden 
aan de zinloosheid van het bestaan, aan zelfverwijt, 
schuldbewustzijn of rancune en krijgen psychische 
problemen. Wij christenen mogen altijd in de barm-
hartigheid en de liefde van Onze Vader gaan staan, 
die ons altijd opnieuw vergeeft en ons vrijmaakt, 
ons bevrijding of ‘verlossing’ uit de zinloosheid 
biedt. Kunnen we onze levensvreugde uitstralen of 
bieden we enkel een triestig beeld van een kerk in 
verval, door onenigheid, afgunst of rancune? 



 
U werkt al jarenlang als vrijwilliger bij een opvang-
punt voor slachtoffers van seksueel misbruik in de 
kerk. Hoe bent u tot dit engagement gekomen en 
hoe ervaart u dit werk? 
Het was voor mij helemaal niet vanzelfsprekend om 
het engagement voor de begeleiding van slacht-
offers van misbruik op te nemen. Ik had enkele  
bisschoppen en hogere oversten bijgestaan toen zij 
opgeroepen werden voor de parlementaire commis-
sie die het kindermisbruik in de kerk onderzocht in 
2010. Mijn ervaring in het parlement kwam hen 
toen goed van pas. Daarna werd ik gevraagd voor 
het Opvangpunt voor de Unie van Religieuzen. Bij de 
eerste dossiers had ik het heel moeilijk en wilde ik 
mijn opdracht ook teruggeven. Maar geleidelijk aan 
kwam ik tot het inzicht dat de kwetsuren door het 
misbruik ook elke gelovige treft, en maar kunnen 
geheeld worden door het leed van de slachtoffers in 
de ogen te kijken. Door één slachtoffer bij te staan 
en te begeleiden naar erkenning en eerherstel, wer-
ken we aan een helingsproces voor heel de kerk.  
 
Een grote bemoediging voor mijn werk was de 
mooie pastorale brief van paus Franciscus aan de 
gelovigen van Pennsylvania na hun ontzetting over 
een nieuw onthullend rapport in 2018. De Heilige 
Vader begint die brief met een citaat uit de eerste 
brief aan de Korinthiërs (12,26): "Wanneer één lid 
lijdt, delen alle ledematen in het lijden”. Dus ja, de 
kwetsuren van de slachtoffers hebben alles te ma-
ken met de éénheid van de kerk. Als één van de  
gelovigen gekwetst is, is de hele kerk gekwetst. 
 
Inmiddels doe ik dit werk al meer dan tien jaar en  
ben nu coördinator voor het Gemeenschappelijk 
Opvangpunt dat alle meldingen opneemt uit alle 
bisdommen, congregaties en orden in Vlaanderen. 
De Belgische kerk staat op het vlak van de opvang 
van misbruikslachtoffers al heel wat verder dan de  

 
kerk in veel andere landen. De kordate beslissing 
van de Belgische kerk om mee te werken met het 
parlement in 2010, waar de democratische,  
collectieve verwerking kon gebeuren van de 
maatschappelijk malaise die de misbruikcrisis had 
veroorzaakt, is bijzonder heilzaam gebleken. 
 

Mia De Schamphelaere (1961) studeerde rechten aan de 
KU Leuven. Zij is politiek actief voor de partij CD&V, eerst 
als kabinetsmedewerker en gemeenteraadslid, maar later 
ook als schepen, volksvertegenwoordiger en senator.  
Mia De Schamphelaere engageert zich als bestuurder 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen en begeleidt slachtoffers 
van seksueel misbruik in de kerk. 
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Programma 
 
Verzoening in de hellenistische wereld 
Verzoening met God in 1-2 Makkabeeën 
Verzoening met God in 2 Kor 5,14-21 (vgl. 1 Kor 7,8-16)  
Verzoening en vrede met God in Rom 5,1-11 (en Rom 11,11-15) 
Vrede en verzoening in Ef 2,11-22 en Kol 1,15-23 
De verzoeningstheologie van Paulus 
Verzoening en vrede in de kerk vandaag 
Verzoening en vrede in de maatschappij vandaag 
 

 
 
 
Didachè-studiedagen Bijbel is een organisatie van de Vlaamse Bijbelstichting en  
Faculteit Theologie en Religiewetenschappen, KU Leuven en staat open voor een breed publiek. 
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DATUM: Dinsdag en woensdag 20-21 augustus 2024 

 Van 9u00 tot 17u00 

 

LOCATIE: Wordt later bekend gemaakt. 

 

CONTACT: reimund.bieringer@kuleuven.be;  

 bryan.beeckman@kuleuven.be 

 

INFO: https://vlaamsebijbelstichting.be 

 

  



 

 

Didachè-studiedagen Bijbel 

Verzoening en vrede  
in de Paulinische literatuur 

 

 

20/08 

21/08 

 

Kerk en maatschappij 

hunkeren naar  

verzoening en vrede. 

In de Bijbel komt het 

begrip 'verzoening' 

buiten de brieven van 

Paulus nergens voor, 

behalve in zekere  

mate in de boeken 

Makkabeeën. Paulus 

heeft het woord 

'verzoening' over-

genomen uit de hellen-

istische context, waar 

het bijna een  

synoniem was van 'vrede', en het als theologisch begrip toegepast op de kruisdood en de verrijzenis van Christus.  

Deze verzoeningstheologie werd vaak verkeerd begrepen, alsof de kruisdood van Jezus noodzakelijk was om een  

vertoornde God tot verzoening te bewegen.  

 

Tijdens deze studiedagen zullen we onderzoeken wat de betekenis is van verzoening en vrede in 2 Korintiërs en Ro-

meinen (brieven die met zekerheid aan Paulus toegeschreven kunnen worden), en hoe dit begrip inter-ethnisch en 

kosmisch-ecologisch verbreed wordt in de brieven aan de Efeziërs en de Kolossenzen. We zullen ook nagaan wat deze 

Bijbelse verzoeningstheologie kan betekenen voor mensen in Kerk en maatschappij vandaag, tegen de achtergrond 

van een tijdgeest die eerder uit lijkt te zijn op 'vergelding' dan op 'verzoening' en vergeving." 
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Kan u iets vertellen over uzelf en over uw loopbaan 
als alumnus van de faculteit? 
Voor ik begon aan de faculteit was ik zo’n 25 jaar 
actief geweest in Jonge Kerk, in de vormsel- 
catechese, in gebedsgroepjes met jongeren. Met de 
jaren groeide het verlangen naar een systematische 
en verdiepte kennismaking met het christelijke 
geloof, en meer bepaald met de Bijbel. Maar ik had 
een gezin met drie jonge tieners en gaf les in het 
secundair onderwijs. Toen ik veertig werd, voelde ik 
me voor de keuze staan: ofwel nu aan de studie  
theologie beginnen ofwel wachten tot ik met  
pensioen zou gaan. Het werd het eerste. Drie en een 
halve dag in de week gaf ik les, anderhalve dag  
volgde ik les. Ik denk dat ik één van de eerste 
werkstudenten was. Later heb ik die ervaring kun-
nen gebruiken toen de faculteit me aanstelde als 
studietrajectbegeleider en aanspreekpunt voor 
werkstudenten. Alles samen ben ik bijna zeventien 
jaar verbonden geweest aan de faculteit. Het zijn 
heel verrijkende jaren geweest.   
 
De Didachè studiedagen in augustus richten zich 
steeds op een Bijbels thema. Wat betekent de  
Bijbel voor u? 
Ik vertelde reeds dat het vooral een thuiskomen in 
de Bijbel was dat me deed beslissen om aan de 
faculteit te studeren. Veel in de Bijbel was (en is) me 
vreemd of stoot(te) op weerstand. Maar tegelijk 
trekken die teksten aan: je voelt dat ze iets te 
bieden hebben, dat ze mij iets te zeggen hebben – 
en dan moet je die confrontatie aangaan. Dat leidde 
uiteindelijk tot een doctoraat over Paulus’ brief aan 
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de Galaten. Mijn promotie, onder em. prof. 
Reimund Bieringer, ligt ondertussen twintig jaar 
achter me. Maar die brief is me steeds, al die jaren, 
aan de ribben blijven kleven, worstelend tussen  
weerstand en aantrekking.  
 
Die confrontatie met de Bijbel zet zich nu ook verder 
in de homilieën die ik houd in de abdijkerk van de 
benedictijnen in Dendermonde. Om de drie weken 
krijg ik het evangelie voor me dat de kerk voor die 
zondag heeft vastgelegd. Zo bots je op teksten die je 
wel kent, maar die je weinig zeggen of die je tegen 
de haren in strijken. En tot nog toe heeft zich altijd 
een klein wonder voorgedaan: in elke perikoop 
opent zich, soms heel onverwacht, een boodschap 
van bemoediging of een uitnodiging tot 
geloofsgroei. Het thema van de Didachè-studie- 
dagen dit jaar is ‘De Bijbel als bron van hoop en ver-
trouwen in donkere dagen’. Wel, ik krijg de indruk 
dat je op bijna elke bladzijde in de Bijbel een be-
moediging en uitnodiging tot hoop vindt. 
 
Uw proefschrift ging over de brief van Paulus aan 
de Galaten. Wat heeft Paulus, en deze brief in het 
bijzonder, ons vandaag te vertellen? 
De essentie van zijn boodschap is, denk ik: durf vrij 
te zijn. Maak je los van elk beeld van God dat onder-
drukkend is. Tot zo’n vrijheid heeft Christus ons 
vrijgemaakt (Gal 5,1). Hij werd, naar de normen  
van de Wet en de overtuiging van de gemeenschap, 
de meest vervloekte persoon die je je kon indenken: 
een gekruisigde; en net die vervloekte heeft God 
erkend en verheven door hem uit de dood te doen 
opstaan. Wat zouden wij dan bang zijn om vrij te 
zijn en elk beklemmend of onderdrukkend beeld van 
God af te werpen? En voor die vrijheid moet je ook 
opkomen voor andere mensen – dat is het sociale 
aspect van de brief. Paulus roept op om erop te  
vertrouwen dat God ons erkent in ons bestaan, 



 
dat wij rechtop mogen staan.  
 
Aan het einde van die brief schrijft Paulus: ‘Laten 
we, zolang de tijd ons gegund is, het goede doen 
tegenover iedereen’ (6,10). Hij stelt geen voor-
waarden en dat vind ik een enorme troost – ik moet 
niet eerst tot volgroeid geloof komen, niet eerst met 
wat dan ook in het reine komen, ik moet zelfs niet 
goed zijn om goed te doen. En ik vind het ook  een 
enorme bron van hoop (weer het thema van de 
studiedag dit jaar). 
 
Wat is uw favoriete Bijbeltekst of -passage? 
Waarom? 
De bekentenis van Paulus in zijn tweede brief aan de 
Korintiërs vind ik ontroerend mooi. Na een ervaring 
waarin Paulus vreesde voor zijn leven, schrijft hij: 
‘Wij moesten nog leren om uitsluitend op God te 
vertrouwen’ (2 Kor 1,9). Hier wordt Paulus een 
medegelovige voor mij, een compagnon de route. 
Daarnaast staat de tekst van 2 Kor 12,9 al jaren voor 
me op mijn bureau: ‘Mijn genade is u genoeg’.  
Maar eigenlijk heb ik geen favoriet Bijbelvers en wil 
ik dat ook niet hebben, omdat het gevaar bestaat 
dat je je vasthoudt aan dat ene vers en minder open 
staat voor het onbekende. Na elke meditatie bij een  
Bijbeltekst wordt dát een favoriete tekst, een  
nieuwe ontdekking. En daar kan ik heel blij om 
worden. 

 

 

Luc De Saeger (1953) is theoloog en historicus. Hij is  
specialist Nieuw Testament en promoveerde in 2004 aan 
de KU Leuven met een proefschrift over Paulus' brief aan 
de Galaten. In 2023 verscheen De Saegers nieuwse boek 
'Aan Paulus. Over zijn brief aan de Galaten en wat die 
met een mens doet' (Carmelitana). 
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